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Brood in de woestijn 

Gods leiding in ons leven 

In de woestijn liggen lessen over Gods leiding in ons leven. Het is een wonder als Gods weg 

mag leiden tot onze bekering, tot dieper geestelijk onderwijs (9). Het zijn bewerkingen van 

een vervolgserie preken. Tien hoofdstukken met een omvang van 13 pagina’s. Zeer 

leerzaam en goed leesbaar. Geschikt voor stille tijd, voor het begin / afsluiten van de dag, 

voor het begin van een (kerkenraads)vergadering.                                                                                                                                 

IK geef enkele citaten: ‘Wij hebben geen vuur- en wolkkolom meer om ons te leiden. De 

Heere wil nu leidinggeven vanuit Zijn Woord. Dat Woord geeft alleen duidelijk leiding in de 

woestijn van het leven’ (19).  

Mara - water, maar het is bitter, niet te drinken. Vanuit Mara klinkt de indringende 

roepstem: ‘Is er geen heelmeester aldaar?’ Daarom de aansporing: loop deze Heelmeester, 

de Heere Jezus, toch niet voorbij, maar smeek om genade (36). 

De koperen slang. ‘Zie en leef’, was de boodschap in de woestijn. (-) O, leer me toch zien 

op Jezus. Die weg gaat de Heere met zijn kinderen. Voor hen blijft er geen ander 

verlossingmiddel meer over dan het werk van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon’ (126). 

Beide uitgaven van harte aanbevolen. 
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